
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

  
  

  

                                                       
  

                              
  

                                  
  

  

  

    

  

  

            
  
           

  
      

  
  
  
         

  



 

 

De eerste dag 
Het was vroeg in de morgen  
de eerste dag 
van een nieuwe tijd 

 
  en het gebeurde 
  dat Hij die was gestorven 
  koud als een steen 
  daar lag 
  achter een steen 
  geborgen 
  opstond 
 

in het licht liep 
de dood meester 
en terugriep 
die in verdriet verdwaalden 
de herder bleek die waarlijk 
tot in de dood afdaalde 
voor zijn schapen. 

Het was vroeg in de morgen 
de eerste dag van  
een nieuwe tijd. 

 



 

PASEN 2024 

Zusters en broeders, 

De dichteres Inge Lievaart  (1917-2012)  geeft in  
De eerste dag  op  heel herkenbare wijze weer hoe 
een lenteochtend aanvoelt: het is nog  koud, het zonlicht breekt fris en  
helder door, maar de bedauwde aarde moet nog wel even opwarmen 
voordat we van het mooie weer kunnen genieten. Misschien is het ook   
zo geweest op die ene lentedag die de eerste dag van een nieuwe tijd  
zou worden: die lenteochtend van Pasen, de dag van de verrijzenis.  

We lezen hoe de Heer koud als een steen in het graf ligt. Dit is de   
donkere kilte van Goede Vrijdag, wanneer Pasen even heel ver weg   
voelt. Voor veel mensen is dit een herkenbare ervaring. Maar al te vaak 
lijken dood en duister, ziekte en pijn, angst en verdriet geen uitzicht  
meer te bieden op verbetering en genezing. We voelen ons  dan koud    
als een steen en geborgen achter een steen. Het menselijk bestaan   
voelt vaak niet zo feestelijk als Pasen. Godfried Bomans grapte over        
dit  gevoel een beetje wrang: het leven is nu eenmaal  meer 
maandagmorgen dan zaterdagavond.  

En toch: de Heer staat op. Hij loopt het licht in en roept terug wie in      
hun verdriet verdwaald zijn. Dat zijn wij! Het licht breekt door, we           
zien weer helderder, er komt weer uitzicht!  En dat is uitzicht op iets 
nieuws, op een nieuwe tijd.  

Met Pasen vieren we dat Christus in ons leven een nieuwe tijd is 
begonnen. Die nieuwe tijd maakt niet per se een eind aan verdriet en   
pijn – die horen bij ons menszijn. Maar Pasen laat ons zien dat God          
het menselijk leven en lijden zélf heeft meegemaakt en met ons heeft 
gedeeld. En zo wil hij ook het nieuwe leven en die nieuwe tijd met ons 
delen. In Christus is er een nieuw begin gekomen, een nieuw begin         
dat we door de doop met God aangaan. Pasen is de eerste dag van        
een nieuwe tijd. 

Zalig Pasen!      Pastoor Johannes van Riessen 



 

 

         DE  VEERTIGDAGENTIJD           

Voor details kijk achterin de dienstenagenda. 

 

Week 1 van de Veertigdagentijd [m.i.v. Aswoensdag 14/2] 

Kijk eens in de as of daar een vonkje brandt …   
      Groen begin van leven in het donkere zand.  
        Zoek naar wat er warmte geeft in jouw bestaan! 
        Zie het kooltje gloeien en wakker het aan! 
 

 
Week 2 van de Veertigdagentijd  [zondag 25 februari] 
 
Weet je nog hoe leuk en fijn het leven was? 
Voel je nog die fonkeling onder de as? 
Blaas de warmte aan en zoek het leven op,          
in je eigen hart, in elke lenteknop! 

 
Week 3 van de Veertigdagentijd [zondag 3 maart] 
 

Wat er ook gebeurt, het vuur wordt niet gedoofd 
God heeft al zijn schepselen trouw beloofd. 
Blijf gerust geloven dat het gloeien gaat, 
alles door zijn adem aan het groeien slaat! 

 

Week 4 van de Veertigdagentijd [zondag 10 maart] 
 
Denk aan alle landen waar nog onrecht heerst, 
zeg dan niet: bekijk het maar, want ik kom eerst.  
Laat de liefde gloeien, blaas de wereld aan! 
Iedereen en overal een waardig bestaan! 
 



 

 
Week 5 van de Veertigdagentijd [zondag 17 maart] 

 
    Fonkel, fonkel, fonkel, stook het vuurtje op.  

    We zoeken naar vrolijkheid, de vonk van hoop. 

    Veertig dagen as .. maar er is altijd licht, 

    Jezus houdt ons vast en Pasen komt in zicht. 

Week 6 – Begin Goede Week [zo. 24 maart, Palmpasen] 
 
Bijna dooft het vuur in deze Goede Week,  

omdat onze Heer onder de druk bezweek. 

Donderdag het avondmaal, en Vrijdag ’t kruis. 

Blijft de hele aarde voortaan koud en grijs? 

Zaterdag 30 maart (Paaswake)+ Zondag 31 maart, Pasen 

Op de dag van Pasen in het vroegste uur,   

straalt de hele aarde van het nieuwe vuur: 

Jezus is verrezen zoals Hij heeft beloofd, 

warmte van een liefdesvuur dat nooit meer 

dooft. 

Marjet de Jong 

 
Lief en leed  

We ontvingen een verhuisbericht van onze parochiaan Hans Valk. 

Hans is in januari verhuisd naar verzorgingshuis Torenerf in de 

Wormer, gemeente Wormerland. Hij woont daar aan de straatkant, 

precies zoals hij graag wilde. Wij wensen Hans toe dat hij snel en 

comfortabel zijn weg vindt in zijn nieuwe woonomgeving. Dat het   

weer als een echt thuis mag voelen! 

 



 

De Groene Kerk  en de zorg  
voor onze Aarde en medemens 

Groene kerken zijn landelijk gezien in opmars, en daarmee volgen zij de 

trend van duurzaam bezig zijn; dat gaat veel verder dan je energiekosten 

omlaag brengen. Ook binnen onze landelijke kerk houdt dit onderwerp de 

gemoederen steeds vaker bezig. Je kunt meedoen aan dit groene bewustzijn 

met als doel een mooi bordje bij de voordeur; ‘Wij zijn een groene kerk” 

wat natuurlijk sympathiek oogt (Goed bezig !). Maar waarvoor staat dat dan? 

Wij hebben geen groen predikaat. Het bestuur van ons kerkje is zijdelings 

met milieubewustzijn bezig. Het interesseert ons zeker, maar ‘t staat niet 

hoog op onze agenda. Voor ons, met ‘n gebouw dat Rijksmonument is, is 

isoleren een verplichte, ingewikkelde en kostbare zaak; maar bijv. het aan-

brengen van zonnepanelen is eigenlijk een onbegonnen zaak. We zijn niet 

volkomen vrij in onze keuzes qua inrichting en milieubewust uitbaten van  

ons gebouw. Het is dus deels geen haalbare kost, zou je denken.  

Maar je kunt ‘de groene kerk’ 

ook in verband brengen met de 

zorg voor naasten. Hoe dan?  Is 

er een connectie? Dat vraagt om 

uitleg. Het begrip Groene Kerk 

is in eerste instantie een uitnodi-

ging en aanmoediging om als gemeente stil te staan bij verduurzaming, maar 

dat hoeft ons niet tegen te houden om verder op zoek te gaan. We kunnen 

‘groen’ namelijk ook in een breder verband zien, daarvoor kunnen we ook 

naar onszelf als parochie en als christelijk individu kijken. Hoe dan en met 

welke ambitie? Gezien de urgentie van mondiale opwarming en biodiversi-

teitsverlies, gaat het immers om iets veel groters dan ons gebouw, om veel 

meer dan het isoleren en het aanbrengen van zonnepanelen.  

Wie op hoger nivo een groene kerk wil zijn, moet de tekenen van de tijd ver-

staan naast een open Bijbel. Het gaat namelijk óók om de levensstijl en om 

de maatschappelijke en/of politieke stellingname van mensen in de kerkban-

ken. Hoe kunnen wij actief verzet bieden tegen alle destructieve krachten in?           



 
We pleiten als kerk niet voor een politieke stellingname, maar we kunnen als 

kerk en gemeenschap wel voorop lopen in ’n streven naar ‘n betere wereld. 

De opwarming van moeder Aarde en het verlies van planten- en diersoorten 

lijkt velen niet in echt in hun ziel te raken. We hebben al zoveel ellende en 

dan bekruipt je stil aan een gevoel van machteloosheid. Wat kan ik aan deze 

problemen doen? Jezelf een vliegreis ontzeggen, terwijl anderen wel gewoon 

naar een warm eiland gaan? Kunnen we zonder luxe die niet perse nodig is?  

Het zijn misschien juist simpele keuzes die iets opleveren als we massaal 

dezelfde soort keuzes maken. Een bescheidener keuze maar zeker zo doel-

treffend is bijv. zo min mogelijk wegwerp- of  in plastic verpakte artikelen in 

huis halen. En soms zijn we net zo goed af met tweedehands spullen. Zo zijn 

er talloze voorbeelden. We zullen onszelf vragen moeten blijven stellen om-

wille van ons voortbestaan. Want ja, goed gaat het niet met die opwarming 

van onze planeet en hoe graag je jezelf ook in slaap wil sussen, je kan er niet 

omheen, om die bewustwording en aangepast gedrag. Ieder voor zichzelf zal 

daarin keuzes moeten maken, en dat naast de voor velen al onontbeerlijke 

bezuinigingen. Maar het een sluit het ander niet per se uit, blijkt uit de praktijk 

Neem nou de vluchtelingenproblematiek. Een grote kwestie die dagelijks 

voorbij komt, die we vooral aan oorlog relateren, 

wat iets heel anders is dan ‘groen’. Zou je den-

ken. Maar er komen nu ook steeds meer klimaat-

vluchtelingen bij. De westerse manier van leven 

leidt tot opwarming, natuurschade en ook tot 

toenemende sociale ongelijkheid. Het najagen 

van geld en goed domineert de wereld. Enkele 

multimiljardairs bezitten evenveel geld en  ver-

vuilen ook evenveel (!) als miljoenen andere 

mensen op aarde. Helaas valt het dus niet mee. Hoe beïnvloedt dat inzicht   

je keuze als consument en ook je keuze als er weer verkiezingen zijn? Hoe 

draagt een christen bij aan een duurzame aarde en klimaatrechtvaardigheid?  

In de kerk zijn christenen onderweg naar Pasen. Dat is geen vrijblijvende 

pelgrimage. De veertig dagen zijn een periode van inkeer en bezinning die   

je als een soort van pelgrimage kunt beschouwen. Hoe sta je in het geheel 



 
van de schepping? Welke gevolgen hebben onze persoonlijke keuzes en de 

eigen manier van leven voor andere mensen en de natuur en moeder Aarde?  

Zouden wij als kerkgemeenschap naar buiten toe wellicht een zichtbaarder 

houding naar onze schepping kunnen uitstralen? Met onze neus richting 

schepper, bijv. met een label op de website ‘wij staan voor een betere en 

groene wereld’ wat gezien het voorgaande feitelijk een klimaatlabel is. Dan 

zou je je ook ‘Groene Kerk’ kunnen noemen, maar dan in veel bredere zin. 

Met zo’n predikaat bedoel je te zeggen: We weten waarvoor we staan, nl. een 

rechtvaardiger en groenere wereld en daar willen we niet aan voorbij gaan.  

God verlost de wereld door het lijden van Christus. Dat is een mooie belijde-

nis. Maar wat zijn deze woorden waard als christenen niet uit hun comfort-

zone komen en concreet solidair zijn met de lijdende schepping? Hoe, door 

wie en waar wordt Christus vandaag opnieuw gekruisigd? Wat heb je aan 

Jezus als ‘de weg, de waarheid en het leven’ zonder navolging van Christus 

in een context van klimaatverandering en ecologische schade? De schep-

ping zucht en is in barensnood. We kunnen daar als christenen ieder voor 

zich maar vooral samen mee bezig zijn door zelf  ‘n nieuwe schepping te zijn.  

Mieke de Winter    P.S. Mogelijk een mooi onderwerp voor in de gesprekskring? 

Aankondigingen 

• Vespers met geloofsgesprek di. 12/3, 9/4 en 13/5,   19 uur. 

• Koffie-inloop op woensdagochtend 29 mei van 10-12 u. 

Opnieuw een oecumenische koffie-ochtend in een 

verwarmde kerk. U kunt rondkijken, een ‘bakkie doen’ en/of  

met andere bezoekers in gesprek gaan.   WELKOM!  

• Vastenactie 2024 

De Vastenactie 2024 is bedoeld voor het ESKULAYAN project van onze     
Filipijnse zusterkerk de Iglesia Filipina Independiente. Wat houdt dat in? 

Op de Filipijnen ontvluchten veel gezinnen de armoede in de plattelands- 

gebieden in de hoop op een beter leven in de grote stad. Maar voor de 

meesten komt deze droom niet uit.  



 
Alleen al in Groot-Manilla wonen zo’n 4 miljoen mensen in geïmproviseerde 

huizen en hutten in sloppenwijken zonder enige infrastructuur. Veel ouders 

werken op stortplaatsen of in kleine fabrieken. Meestal is hun salaris niet  

voldoende om een gezin te kunnen onderhouden. Daarom moeten kinderen 

bijdragen aan het gezinsinkomen.  

De jongens en meisjes verzamelen afval   

-- meestal op blote voeten en met blote    

handen- tussen glasscherven en scher-

pe metaaldelen. Zij zoeken naar materi-

aal waar ze nog wat geld mee kunnen         

verdienen. De hygiënische omstandig-  

heden zijn catastrofaal; veel kinderen      

overlijden aan ziekte of vergiftiging.  

(Geen) tijd voor school 

Veel meisjes en jongens in de sloppenwijken van Manila hebben door het 

werk geen tijd voor school. Ze kunnen dus niet lezen of schrijven. Daarom 

werd in 2016 de mobiele "School voor Bewustzijn en Vrijheid" als      

proefproject opgericht in een vissersdorpje in het zuiden van Manilla. Het 

idee was om de school rechtstreeks naar de kinderen te brengen en hen        

daarmee voor te bereiden om naar een normale school te gaan.  

Er werden bussen ingericht met meubels, boeken en materiaal zoals video’s 

en didactisch speelgoed.  

De bussen rijden in het weekend 

naar de sloppenwijken van     

Manilla. Vrijwillige leraren geven 

de kinderen daar les in bestaan-

de multifunctionele centra en 

bereiden de kinderen voor op 

een normale school via op hun 

leeftijd afgestemde overbrug-

gingscursussen. De kinderen leren niet alleen letters en cijfers,  maar ook 

over hun rechten en het belang van hygiëne en gezonde voeding. Ook de 

ouders worden hierbij betrokken. De kinderen worden getraind om sociale 

relaties met anderen op te bouwen. De gezinnen worden aangemoedigd 

zichzelf te organiseren in basisgemeenschappen. 



 
De kinderen krijgen op een speelse manier les die bijdraagt aan hun intellec-

tuele en emotionele ontwikkeling. 

In de mobiele bibliotheek kunnen ze boeken, video's en educatief speelgoed 

lenen. Ook leren ze alleen of in een groep de leerstof van school te verwer-

ken en te verdiepen. Ook zijn er buitenactiviteiten, zoals het onderhouden 

van moestuinen die de meisjes en jongens onder begeleiding aan- gelegd 

hebben. Ze leren zaaien, wieden en oogsten. Na elke les krijgen de kinderen 

een stevige maaltijd die door een aantal ouders bereid zijn met de groenten 

en het fruit uit de moestuinen. 

Dit proefproject van de mobiele school heeft de afgelopen jaren al 340         

kinderen uit vier sloppenwijken in Manilla kun-

nen ondersteunen. Het wordt  gesteund door 

Missie Sint Paulus die daarbij samenwerkt met 

de Duitse Oud-Katholieke kerk. Het streven is 

om de mobiele school in nog meer sloppenwij-

ken in te zetten. 

Draagt u daar ook uw steentje aan bij? 

U kunt bijdragen via de navolgende QR-

code: 

 

• Uitnodiging Retraitedagen 12 – 15 juli 2024  

De jaarlijkse 

retraitedagen 

(voorheen ‘Tage der 

Einkehr’) worden 

gehouden in de Sint 

Willibrordsabdij te 

Doetinchem.  Sedert 2012 wordt elk jaar aan oudkatholieken (met 

name aan leken)  de mogelijkheid geboden zich in een of ander aspect 

van de oudkatholieke spiritualiteit te verdiepen.  

Deze retraitedagen of inkeerdagen (zowel Duits- als Nederlandstalig) 

bieden de gelegenheid die contemplatieve kant van onze spiritualiteit    



 

bewuster te (be)leven: stilte-meditaties, wandelingen in de natuur, 

persoonlijke stille tijd en korte spirituele impulsen samen met momenten 

van uitwisseling vormen het raamwerk voor een ervaring die veel kan 

gaan betekenen. Vooral met het hart dus, en minder met het hoofd.      

Het idee is om ons geloven meer in ons dagelijks leven en functioneren   

te verankeren. We gaan eigenlijk op een praktische manier in de leer bij 

Jezus; we zoeken naar sporen van God in ons gewone leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Boeken/platenmarkt St. Petruskerk 16 maart 

De Petruskerk in Krommenie heet u welkom op 

zaterdag 16 maart op haar jaarlijkse grootse 

boeken- en platenmarkt. Van 10 tot 16 uur is er van 

alles te vinden; het geweldige is dat de boeken 

getoond worden op alfabet en op genre 

(kookboeken, kunstboeken, Nederlandse literatuur, 

romans, bijzonder oude boeken enz ). Al vanaf 1,00 

euro kunt u een mooi boek kopen. Extra bijzonder: 

bij aankoop van boeken wordt een boekenweekgeschenk cadeau 

gedaan!!  Daarnaast is er ook een grote voorraad elpees te vinden. 

En tevens zijn er  cd’s, dvd’s (3 voor 1 euro) en legpuzzels te koop.                                 

U/jij kunt dus je slag slaan!  DE OPBRENGST gaat in z’n geheel 

naar de VASTENACTIE ! 

Informatie-overzicht van de retraitedagen Doetinchem: 

• Verblijfsduur: van vrijdag 12-07-2024, 12:30 tot maandag 15-07-

2024, ca.13 uur (na het middageten). 

• Aantal deelnemers: max. 30 personen. (deelname naar volgorde van 

inschrijving)  

• Kosten: € 350,00.  Vol pension en participatie in de kosten van de 

organisatie. Wie om financiële redenen van deelname af  zou moeten 

zien, wordt verzocht dat te melden. In beperkte mate is subsidiëring 

mogelijk. 

• Aanmelden tot 16 juni 2024  

• Meer informatie en aanmelding :   einkehr_ak@outlook.de       

    

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en uitnodiging om te 

betalen. 

 

 



 

• Eet mee met de IFTAR maaltijd op 24 maart !!!  

Vanaf 11 maart houden onze Moslim zusters en broeders weer hun jaarlijkse 

vastenmaand ‘de Ramadan’. Overdag wordt er dan niets gegeten en 

gedronken totdat de zon ondergaat. Dit om rein en vrij voor God/Allah te 

worden.  Er wordt dan veel aan liefdadigheid gedaan. Als de zon ondergaat 

wordt een feestelijke IFTAR maaltijd gehouden, dat is het avondeten tijdens 

de Ramadan. Daarbij worden zoveel mogelijk vrienden, kennissen en andere 

mensen uitgenodigd.  

Dit jaar valt die Ramadan grotendeels samen met de vastenperiode /veertig-

dagentijd voor Pasen. Hoe fijn is het om elkaar te ontmoeten in deze 

gezamenlijke periode van voorbereiding en verdieping. Er zijn schilderijen 

van kinderen uit het asielzoekerscentrum te zien en daarna kunnen we de 
maaltijd feestelijk delen. Tijdens de gangen zijn er muzikale onderbrekingen. 

Van harte welkom dus op zondag 24 maart !!!!!   

Inloop vanaf 17.30  uur en maaltijd om ca. 19.10 uur in de  

Doopsgezinde Vermaning aan de Noorderhoofdstraat 46 te Krommenie. 

De gastvrije leden van de Hismetbeweging (binnen de Islam) hopen u die 

avond te begroeten en bieden de maaltijd gratis aan!  N.B.  U/ jij  mag zich  

aanmelden via onze pastoor. Voor onaangekondigde gasten is er altijd plek! 

 

VREDE WENS IK JOU 
 

Vrede, vrede wens ik jou, levend teken van Gods trouw,  
nieuwe weg om in te slaan, Jezus is ons voorgegaan! 

 

Nergens meer oorlog in het land, harde vuist wordt 

open hand, alle wapens liggen neer, niemand is je vijand meer! 

 

Vreemde vrouw wordt lieve zus, haat verandert in een kus. 

weet je wie je broer wil zijn? één familie, groot voor klein! 

 



 

 

Vluchteling, je bent hier thuis, heel de wereld ‘n open huis. 

honger is voorgoed voorbij, overvloed voor jou en mij! 

 

Breken lenigt alle nood, delen overwint de dood, 

angstland zijn wij uitgegaan, tot nieuw leven opgestaan! 

 
GASTVRIJHEID 

Preek door ds. Hetty van Galen tijdens de oecumenische dienst in de 

Petruskerk op 21-01-2024 (met verwijzing naar Genesis 18, vers 1-8). 

Gastvrijheid.   Dan denken wij wellicht als eerste aan gezellige visites of 

maaltijden met vrienden, familie en bekenden. Gelegenheden waarbij wij als 

gastheer of gastvrouw onze gasten kunnen verwennen. En vaak hebben wij 

eerst de gewoonte om elkaar te groeten,  dán gaan we zitten en dán krijgen 

we iets te eten of te 

drinken.  Ik las in het 

materiaal dat bij deze 

zondag hoort, dat de 

mensen in Burkino 

Faso een andere 

volgorde kennen.    

Ze gaan namelijk 

eerst zitten, dan 

krijgen ze iets te 

drinken en dan volgt 

de begroeting. En hoe 

doet Abraham dat ?  

Als Abraham op een 

dag bij zijn tent zit, 

ziet hij drie gasten komen en hij rent naar ze toe. Hij zet de deur wagenwijd 

open. Nou .. dat lijkt niet op onze deur, die gaat vaak dicht zodra we een 

vreemde zien aankomen.  

Afgelopen week werd er in onze straat geld opgehaald door de UNHCR voor 

voedselpakketten in de Oekraïne en Gaza.  Direct ging in de buurtapp een 

 



 
 

een melding rond: Oppassen! voor vreemdelingen die geld vragen.. Ik had 

nét mijn gegevens ingevuld voor een donatie en merkte hoe ik werd 

beïnvloed door dat wantrouwen. Waar had ik mijn geld aan besteed? Zou dat 

wel goed gaan? Ik heb het wel even opgezocht en het was gelukkig goed.  

Maar dat is vaak onze houding naar vreemden: .. wantrouwen .. Hoe anders    

doet Abraham dit!   Hij zet zijn deur wagenwijd open en neemt ook nog een 

actieve houding aan. Hij zegt niet: Wie bent u?  Waar komt u vandaan?            

Wat komt u hier doen?  Nee, Abraham maakt een diepe buiging en zegt:    

Als u het goed vindt, dan bent u van harte welkom in mijn huis.  

De gastheer biedt zichzelf aan en het is aan de gast of hij daar gebruik van 

wil maken. Niet de gastheer bepaalt of de gast binnenkomt, maar de gast 

zelf.  Dát is GASTvrijheid:  ruimte bieden aan de gast zodat deze zichzelf kan 

zijn. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de gast alles mag en kan bepalen 

en dat ons huis niet meer van ons is.  De werkelijk gastvrije mens laat ook 

zien wie hij of zij is. 

Henri Nouwen gebruikt ergens het beeld van een leeg huis. Zo’n huis kan    

nooit een gastvrije ruimte zijn. Een leeg, kaal huis is niet gastvrij, het is  

eerder een spookhuis. Daar voelt niemand zich op zijn gemak. Degene die 

gastvrij wil zijn, moet zich ook laten zien. Hij moet zich niet verschuilen achter 

de coulissen, maar helder laten zien wie hij is en wat voor hem belangrijk is. 

En  ook waar zijn grenzen liggen. 

De vreemdelingen 

bij Abraham 

mogen rekenen op 

een gastvrij 

onthaal. Abraham 

weet niet wat hun 

achtergrond is, hij 

weet niet waarvoor 

ze komen. Maar   

hij zegt wel :          

KOM VERDER.  

Ik zal water halen zodat u zich kunt opfrissen.  

 



 
 

En Abraham zorgt er voor dat Sara, zijn vrouw, brood gaat bakken voor de 

gasten en een knecht laat hij een lekker stukje vlees klaar maken.                  

Wat een overvloed, wat een gastvrijheid. De gasten krijgen de beste plaats bij 

de tent. Abraham blijft staan terwijl ze eten.  

Wil je echt gastvrij zijn voor een ander, dan kost je dat wat. Kijk maar naar 

Abraham.  Brood, een kalf, tijd en moeite. Je fijne plekje in de schaduw.           

Je dagritme wordt doorbroken. Abraham zet er zijn hele huishouden voor op   

de kop. Iedereen raakt in rep en roer. Iedereen moet zichzelf een stukje opzij 

zetten, om te kunnen voorzien in wat die ander nodig heeft.     

Gastvrijheid, het staat vandaag de dag best wel een beetje onder druk. 

Natuurlijk, voor onze bekenden zijn we zeker gastvrij, maar voor mensen die  

iets verder van ons weg staan? Schikken we daar iets voor in? Offeren we   

daar ons fijne plekje in de schaduw voor op? 

 
Bij de voorbereiding van haar preek werd ds. Hetty van Galen 
geraakt door deze tekst: 
 
 

“Wees welkom, kom er bij, 

er is nog plaats, het is hier fijn. 

Voel  je vrij om hier te zijn 

je mag gaan en staan 

waar je wilt 

en vanzelfsprekend 

zul  je  je aan de regels houden 

zoals we het hier gewend zijn.“ 

 …       
 



 

 

     … 
 

        Maar  ik  moet  

       steeds  maar  weer 

       Vertellen  hoe  blij  ik ben  

        dat  ik  hier mag  zijn 

        waar  ik vandaan kom 

        hoe  ik  het  hier  vind 

        hoe  lang  ik  hier al  ben 

         en  wanneer  ik  

              De  Open - deur       terug denk  te  gaan. 

          

       Ik  zal  zorgen  dat  ik  niet  opval 

       weinig  zeggen 

       en  mijn  mening  voor  me  houden. 

       Dankbaar  doen. 

 

       Straks  als  ik  weer  thuis  ben  

       zal  ik  opgelucht  adem halen 

       gewoon  weer  kunnen  zijn 

       zoals  ik  ben. 

       Henk  Herstel 

 



 

Een  beladen en  schokkende  geschiedenis 

Dat kerken met onze slavernijgeschiedenis verweven waren, daar had ik al 

een idee van. Maar toen ik de feiten in dit boek las, toen was ik meer geraakt 

en beschaamd dan ik verwacht had.  

Zoals door een toespraak, gehouden 

in  1790  bij het Amsterdamse 

Maatschappij tot Nut van het 

Algemeen, waar de slavernij 

verdedigd werd. En die voluit 

gepubliceerd werd in  ‘Bijdragen tot 

het menselijk geluk’!   

Ongelofelijk, wat was de heersende 

moraal in die jaren anders dan nu.  

Of neem het bijzondere verhaal van    

de eerste zwarte predikant Jacobus 

Captein (1717 – 1747), die zelf 

slaafgemaakte  was geweest en vrij 

kwam en daarna in Leiden werd 

opgeleid. Die vervolgens in zijn 

dissertatie de slavernij gaat 

verdedigen!   Dat zo iemand blijkbaar niet anders kon in zijn opleiding aan  

de Theologische faculteit.   

 

Het boek is een jaarboek van de geschiedenis van het Protestantisme en een 

bundeling van wetenschappelijke artikelen. Elk keurig met een samenvatting/ 

conclusie en literatuurlijst. Soms een beetje droog. Maar in de details en  

voorbeelden zeer sprekend. ‘Naast de Max Havelaar en Anton de Koms  

‘Wij slaven van Suriname’ is dit boek verplichte lectuur voor wie bij de 

thema’s kolonialisme en slavernij wel eens denkt: ‘Ja, dat weten we nu wel.’ 

of  ‘Dat was mijn schuld toch niet?’  

Het verlichtingsdenken blijkt heel wat ranzige boter op het hoogmoedige 

hoofd te hebben. Het dagblad Trouw schrijft in haar recensie over dit boek: 

“Een typisch voorbeeld van ‘dominee en koopman’, zo vinden we in het 

boek zelf opgemerkt. De zending was dienstbaar aan het kolonialisme.” 



 
 

Zo werden in Indonesië bid- en dankdagen voor het gewas geïntroduceerd, 

waarbij natuurlijk vooral voor de regenten en machthebbers moest worden  

gebeden.   Of wat te denken van de zendelingen in Nieuw Guinea die slaven 

‘vrijkochten’ waarna die verplicht hun leven lang in de huishouding van de 

zendeling moesten gaan werken.  Ook niet echt vrij dus.    

Wat mij het meest trof was dat de apartheid ook in de kerken zelf werd 

doorgevoerd.  De Nederduits Gereformeerde Kerk moest vooral wit blijven. 

Dus.. kregen de katholieken op Curaçao ruimte om missie te bedrijven zodat 

de zwarte bevolking wel Christelijk (en dus nog beter manipuleerbaar) werd, 

maar je de zwarten daar in je eigen kerk gelukkig niet als zuster of broeder 

hoefde te verwelkomen.  Evenzo kreeg de Evangelische Broeder Gemeente 

vrij baan om in Suriname te evangeliseren.  Hoewel niet alle planters daar 

voor waren.   

Tot slot: in het boek wordt ook kort ingegaan op de vervloeking van Cham    

in Genesis 9 waar op 

terug zou zijn te leiden 

dat zwarten tot slaaf 

zijn voorbestemd. (In 

het Hebreeuws klinkt 

de naam van Cham 

hetzelfde als het woord 

voor zwart).  Gelukkig 

plaatsten ook toen de 

meeste theologen al 

vraagtekens bij deze koppeling, behalve degenen die verweven waren met 

de plantagehouders en dus veel invloed in de kerken aldaar hadden. 

Kok Klever, v/h Doopsgezinde predikant Zaanstreek 

N.B. Het boek is een oriëntatie en aanzet tot gesprek. De Doopsgezinde 

Gemeente gaan mede initiatief nemen tot een dialooggesprek tussen kerken 

en nazaten van tot slaaf gemaakten in de Zaanstreek.  

Redacteuren: Bente De Leede / Martijn Stoutjesdijk 

Paperback  ISBN 9789043540049 ,  22 juni 2023    192 pagina's  € 18,=. 

Uitgegeven door Kok Boekencentrum te Utrecht   

https://www.bol.com/nl/nl/c/bente-de-leede/605888784/
https://www.bol.com/nl/nl/c/martijn-stoutjesdijk/601103955/


 

Verwantschap 

Lieve Storm Jocelyn,  

Ik zette mijn dochter bij school af en ze zei: als jij 

nog even voor het raam zwaait, zal ik proberen je 

niet te vergeten.  

Het zou niet de eerste keer zijn dat ik een 

kwartier vergeefs naar boven staar of ze voor het 

raam verschijnt, maar dat ze onderweg is afgeleid 

door een insect, vriendin of vrolijke gedachte.  

Gelukkig ook – een meisje van zes dat zich niet door het leven weet afgeleid  

zou me pas zorgen baren. Maar het was een fijne gedachte dat er iemand 

was die probeerde me niet te vergeten. Later, in de Onzalige Bossen, was 

het of de beuken en eiken zich opnieuw moesten zetten na de winterwinden.      

De stammen kreunden en kraakten, terwijl het hout zich opnieuw een 

houding zocht. Ik voelde me aan de stammen verwant – zocht ook naar een 

nieuwe houding omdat de oude me niet meer lekker zat; mijn wortels 

stonden goed,  

dat wel,  ik 

verlangde niet 

naar andere 

aarde, maar ik 

wist me met 

mijn takken 

geen raad en 

vooral vlak 

onder mijn 

kruin kreunde 

en kraakte het. 

Dus wat moest ik anders dan in het kale bos gaan staan, nog maanden voor 

de bloei, en met mijn armen als takken naar de hemel wijzen. Op dat moment 

stormde een wild zwijn vlak langs me, een grijze bonk spieren met stugge 

vacht, om verderop weer in de Onzalige Bossen te verdwijnen.     



 
Het  was waarschijnlijk meer toeval dan teken, maar ik besloot toch door te 

lopen, zonder conclusie of oplossing,  dat wel. En ondertussen was het fijn 

om te weten dat 

er iemand was 

die probeerde 

me niet te 

vergeten.  

Jibbe Willems,   

28 januari 2024 

                     

(brief n.a.v. de      

 derde storm         

- Jocelyn - die in  

 januari ons land  

 teisterde). 

 

Liefde eenmaal uitgesproken       (liedtekst) 

Liefde eenmaal uitgesproken als uw woord van het begin. 

Liefde, wil ons overkomen als geheim en zegening. 

Liefde die ons hebt geschapen, vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, laatste woord dat vrede maakt. 

Liefde luidt de naam der namen waarmee Gij U kennen laat. 

Liefde vraagt om ja en amen, ziel en zinnen metterdaad. 

Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het Leven, daarop hebt Gij ons gebouwd. 

Liefde laat zich voluit schenken als de allerbeste wijn. 

Liefde blijft het feest gedenken waarop wij gasten zijn. 

Liefde boven alle liefde die zich als de hemel welft  

over ons:  wil ons genezen, bron van liefde, liefde zelf ! 

Melodie:   John Stainer  (1840-1901).  Nederlandse tekst:  Sytze de Vries 



 

Welkom !      in onze kerkdiensten  

Zondag 3 maart   3e zondag van de Veertigdagentijd 

10 uur    Eucharistie (paars) 
Voorganger:    pastoor Koenraad Ouwens 
Koster:    Saskia van Velzen 
Organist:   Nina Ouwens 

Zondag 10 maart   4e zondag van de Veertigdagentijd 

10 uur    Eucharistie (roze) 
Voorganger:    pastoor Johannes van Riessen 
Koster:    Gerrit Leijen 
Organist:   Fiete Smit-Maan 

Dinsdag 12 maart  Vespers – 19 uur 
    aansluitend kringgesprek  

Zondag 17 maart   5e zondag van de Veertigdagentijd 

10 uur    Eucharistie (paars) 
Voorganger:    pastoor Koenraad Ouwens 
Koster:    Mieke de Winter 
Organist:   Nina Ouwens 

Zondag 24 maart   Begin van de Goede Week –Palmzondag 

10 uur    Eucharistie (paars) 
Voorganger:    pastoor Johannes van Riessen 
Koster:    Gerrit Leijen 
Organist:   Nina Ouwens 

Donderdag 28 maart  Witte Donderdag 

19  uur    Eucharistie (wit) 
Voorganger:    pastoor Johannes van Riessen 
Koster:    Mieke de Winter 



 

Vrijdag       29 maart  Goede Vrijdag 
19  uur    Gebedsdienst 
Voorganger:    pastoor Johannes van Riessen 
Koster:    Saskia van Velzen 

 

Zaterdag    30 maart  PAASWAKE met het ontsteken  

                        van de Paaskaars bij het Paasvuur                           
21 uur    Eucharistie (wit)  
Voorganger:   pastoor Johannes van Riessen 
Kosters:   Mieke de Winter en Gerrit Leijen 
Organist:   Nina Ouwens 

Maandag   1 april  Tweede Paasdag 
10 uur    Eucharistie (wit)  
Voorganger:   pastoor Johannes van Riessen 
Kosters:   Gerrit Leijen 
Organist:   Nina Ouwens 

Zondag       7 april  2e zondag van Pasen  – Beloken Pasen 
10 uur    Eucharistie (wit) 
Voorganger:    pastoor Koenraad Ouwens 

Koster:    Mieke de Winter 
Organist:   Nina Ouwens 

Dinsdag      9 april  Vespers – 19 uur 
    aansluitend kringgesprek 

Zondag    14 april  3e zondag van Pasen 
10 uur    Eucharistie (wit) 
Voorganger:    pastoor Johannes van Riessen 

Koster:    Gerrit Leijen 
Organist:   Fiete Smit-Maan 



 

Zondag    21 april  4e zondag van Pasen 
10 uur    Eucharistie (wit) 
Voorganger:    pastoor Johannes van Riessen 

Koster:    Saskia van Velzen 
Organist:   Nina Ouwens 

Zondag     28 april  5e zondag van Pasen 
10 uur    Eucharistie (wit) 
Voorganger:    pastoor Johannes van Riessen 
Koster:    Gerrit Leijen 
Organist:   Nina Ouwens 

Zondag        5 mei  6e zondag van Pasen 
10 uur    Eucharistie (wit) 
Voorganger:    pastoor Koenraad Ouwens 
Koster:    Mieke de Winter 
Organist:   Nina Ouwens 

Donderdag 9 mei  Hemelvaart – GEEN DIENST 

Zondag     12 mei  7e zondag van Pasen 
10 uur    Eucharistie (wit) 
Voorganger:    pastoor Johannes van Riessen 
Koster:    Gerrit Leijen 
Organist:   Fiete Smit-Maan 

Dinsdag    14 mei  Vespers – 19 uur 
    aansluitend kringgesprek 
    in de pastorie (19.30-21 uur) 

Zondag     19 mei  PINKSTEREN 
10 uur    Eucharistie (rood) 
Voorganger:    pastoor Johannes van Riessen 
Koster:    Gerrit Leijen/ Mieke de Winter 
Organist:   Nina Ouwens 

Zondag     26 mei  Feestdag v/d allerheiligste Drie-eenheid 
10 uur    Eucharistie (wit) 
Voorganger:    pastoor Koenraad Ouwens 
Koster:    Mieke de Winter 
Organist:   Nina Ouwens 



 
 

 
 

                
  
  

  
  
  

                                                  
                                                 
                                              

                                                                                      
                                                    

                                                                                   

                                                                   
                                   

                                                                                   

                                                                               

                                                     

                      
                            
                                
                   

                         
                          

                                    
                                                     
                             

                                                               
                                                   
                                           

  

                                           

                                        

  


