ee OUD-KATHOLIEKE KERK

Parochie van de HH. Nicolalis en Maria Magdalena te Krommenie

Nieuwsbrief nr. 1 april/mei 2025
Zusters en broeders,

Hierbij ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief van de oudkatholieke parochie van
Krommenie. We zullen u voortaan via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de
kerkdiensten en andere activiteiten in onze parochie. We willen u in het bijzonder
uitnodigen voor de gemeentevergadering op dinsdag 8 april en voor de vieringen van de
Goede Week en Pasen. We hopen u hierbij te mogen begroeten!

Op weg naar Emmalis

In mijn werkkamer hangt een glas-in-loodraam. Het verbeeldt het verhaal van de
Emmausgangers, dat we in de Paastijd weer zullen lezen. U kent het verhaal vast: kort na
Pasen lopen twee volgelingen van Jezus op de weg van Jeruzalem naar Emmalus. Ze
praten over wat er daar in de dagen voor het feest gebeurd is. Ze hebben de hoop
verloren, want hun Heer is dood. Daarbij worden er ook nog kletspraatjes verteld over
hem: Jezus zou niet dood zijn, maar leven. De vrienden hebben het er voelbaar moeilijk
mee. Terwijl ze in gesprek zijn, komt er iemand bij hen lopen en deze man mengt zich in
het gesprek. Hij wil weten waarover ze het hebben. De vrienden kijken ervan op: weet
deze man niet wat er in Jeruzalem is gebeurd? Heeft die man soms onder een steen
gelegen? Ze vertellen hem over Jezus en storten hun hart uit. Op zijn beurt blijkt de man
wel te geloven in de verrijzenis, de heilige schrift heeft hetimmers al voorspeld. Omdat
het laat wordt, bieden ze de man een maaltijd en onderdak aan. Tijdens de maaltijd
zegent en breekt hij het brood en dan zien ze het opeens: de man is Jezus!

Mij ontroert dit verhaal altijd weer, omdat Jezus zich op een heel intieme manier laat
kennen. Hij loopt gewoon een stukje mee met twee vrienden, die wel een troostend
woord kunnen gebruiken. De vrienden zijn volgelingen van Jezus, maar vinden het
moeilijk dat grote verhaal van nieuw en eeuwig leven te geloven en Jezus te herkennen,
zelfs al loopt hij naast hen. Ik herken daarin wel iets van mijzelf. Het verhaal van God en
mensen lijkt soms veel te groot voor ons en de idee van dood en verrijzenis valt niet goed
te bevatten. En daarom maakt Jezus het klein en persoonlijk, wanneer hij met de
vrienden meeloopt. Bij hen thuis breekt hij het brood, net zoals wij doen op zondag,
wanneer we Jezus in ons midden weten. Het verhaal van de Emmadusgangers is een
verhaal van eucharistie vieren en ervaren dat de Heer in ons midden is. En dat kan al met
Z’ndrieén, laat het verhaal zien. Zo persoonlijk wil Jezus het blijkbaar maken. In Jezus is
God niet ontzagwekkend ver weg, maar heel menselijk en persoonlijk aanwezig. Ook dat



valt niet goed te bevatten, maar het mag ons wel iedere dag weer verwonderen, troosten
en verheugen.

Ik wens ons allen een gezegend Paasfeest

Dit is voor U

Heer

voor Uw glorie
voor Uw majesteit
voor Uw liefdevolle
aanwezigheid

Dit is voor U
Jezus

voor Uw wonder
voor Uw redding
voor Uw prachtige
nieuwe schepping

Dit is voor U
Zaligmaker
voor Uw bidden
voor Uw eer
voor Uw pleiten
elke dag weer.

- Leo Heuvelman

christelijkegedichten.com
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Zondag 6 april
10.00u
voorganger
koster
organist

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistie

Johannes van Riessen

Gerrit Leijen

Nina Ouwens

Dinsdag 8 april

19.00 u

Vespers met aansluitend gemeentevergadering

Zondag 13 april
10.00 u
voorganger
koster

organist

Palmzondag Begin Goede week
Eucharistie (rood/paars)
Koenraad Ouwens

Mieke de Winter

Fiete Smit-Maan

Donderdag 17 april
19.00 u

voorganger

koster

organist

Witte donderdag
Eucharistie (wit)
Koenraad Ouwens
Mieke de Winter

Nina Ouwens

Vrijdag 18 april
19.00u
voorganger
koster

organist

Goede vrijdag
Eucharistie (zwart)
Koenraad Ouwens

Gerrit Leijen

Zaterdag 19 april
21.00u
voorganger
koster

organist

Paaswake

Eucharistie (paars/wit)
Koenraad Ouwens
Gerrit Leijen

Nina Ouwens

Zondag 20 April

Eerste zondag van Pasen. Geen dienst!




Zondag 27 april
10.00 u

Tweede zondag van Pasen

Eucharistie (wit)

voorganger Mattijs Ploeger

koster Saskia van Velzen

organist Nina Ouwens

Zondag 4 mei 10.00u | Oecumenische viering in de Protestantse
Zondag 11 mei Vierde zondag van Pasen

10.00u Eucharistie (wit)

voorganger Koenraad Ouwens

koster Nina Ouwens

organist Fiete Smit-Maan

Dinsdag 13 mei 19.00u | Vespers'

Zondag 18 mei
10.00 u

Vijfde zondag van Pasen

Eucharistie (wit)

voorganger Johannes van Riessen
koster Saskia van Velzen
organist Nina Ouwens

Zondag 25 mei Vijfde zondag van Pasen
10.00 u Eucharistie (wit)
voorganger Koenraad Ouwens
koster Mieke de Winter

organist Nina Ouwens

Zondag 1 Juni
10.00u
voorganger
koster

organist

Zesde zondag van Pasen
Eucharistie (wit)

Nog onbekend

Gerrit Leijen

Nina Ouwens




Zondag 8 Juni Pinksteren

10.00 u Eucharistie (wit)
voorganger Nog onbekend
koster Nina Ouwens
organist Fiete Smit-Maan

Uit de parochie
Gemeentevergadering

Op dinsdag 8 april zullen we onze voorjaarsgemeentevergadering houden. We beginnen
de avond om 19.00 uur met de vespers, aansluitend houden we onze vergadering in de
pastorie. Tijdens deze vergadering zal het kerkbestuur verslag doen van het gevoerde
beleid en samen zullen we spreken over de toekomst. U bent van harte uitgenodigd om
mee te praten.

Goede Week en Pasen

U vindt de data en tijden van de vieringen van de Goede Week en Pasen in de agenda.
Tijdens de vieringen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag
volgen we Jezus op zijn weg door lijden en dood naar verrijzenis en nieuw leven.
Voorganger tijdens de vieringen van de Goede Week is pastoor Koenraad Ouwens. Op
Tweede Paasdag vieren we het hoogfeest van Pasen. In deze viering gaat pastoor
Johannes van Riessen voor.

Chrisma mis

Op maandag 14 april, de maandag in de Goede Week, komen we samen in de
kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria te Haarlem. De bisschop van Haarlem, Mgr.
dr. Dirk jan Schoon, zal hier de heilige Olién zegenen, Met deze olién worden de zieken,
dopelingen en nieuwe priesters gezalfd. U wordt van harte uitgenodigd om bij deze
bijzondere viering aanwezig te zijn.

Lezingen Paastijd

In de Paastijd kan voor de eerste schriftlezing steeds een keuze worden gemaakt tussen
twee mogelijkheden. We zullen dit jaar op alle zondagen steeds kiezen voor de lezing uit
het boek Handelingen der apostelen. Bent u op een van de zondagen lezer, houdt u hier
dan rekening mee.



Studieverlof pastoor Johannes van Riessen

Eens per vijf jaar mogen pastoors een studieverlof van vier weken opnemen. Het is de

bedoeling dat een pastoor in deze tijd afstand neemt van het werk, iets nieuws leert en
nieuwe inspiratie opdoet. Pastoor Johannes van Riessen zal daarom vanaf maandag 8

juni (Tweede Pinksterdag) tot en met zondag 6 juli met verlof gaan en niet beschikbaar
zijn. In pastorale noodgevallen kunt u contact opnemen met het kerkbestuur.

Contact

Hebt u behoefte aan een gesprek met de pastoor of kent u iemand die weleens bezoek
zou mogen ontvangen? U kunt contact opnemen met pastoor Johannes van Riessen via
pastoor@krommenie.okkn.nl of 0614994563. Ook voor vragen aan het kerkbestuur kunt
u bij de pastoor terecht.

Tot slot

e Hebtu suggesties of berichten voor de nieuwsbrief? We ontvangen ze graag!

e Hoortudatiemand de nieuwsbrief niet ontvangt, maar dit wel wil? Geef dan het
e-mailadres door.

e Stelt u prijs op een papieren exemplaar van de nieuwsbrief? Laat het ons weten.

e Als ude nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken
met een antwoord op dit bericht.


mailto:pastoor@krommenie.okkn.nl

Colofon
Oudkatholieke parochie van de heilige Nicolalis en Maria Magdalena

De geloofsgemeenschap van oudkatholieken en belangstellenden in de Zaanstreek en
Waterland.

Noorderhoofdstraat 131
1561 AT Krommenie

Kerkbestuur

Pastoor Johannes van Riessen
Noorderhoofdstraat 131
1561 AT Krommenie
0614994563
pastoor@krommenie.okkn.nl
Secretaris Mieke de Winter
0624798424
secretaris@krommenie.okkn.nl

Penningmeester Nina Ouwens-van der Veer
0615275720
penningmeester@krommenie.okkn.nl

Lid Saskia van Velzen-Leijen
075-6280131
s.cvanvelzen@gmail.com

Kopij naar: s.cvanvelzen@gmail.com

Bankgegevens IBAN NL25 ABNA 0485742160 t.n.v. Kerkbestuur der Oud-
Katholieke Gemeente Krommenie

Websites http://krommenie.okkn.nl

www.oudkatholiek.nl

www.rvkkrommenieassendelft.nl
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