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Zusters en broeders,

Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de oudkatholieke parochie
Krommenie. U vind hierin de agenda voor de kerkdiensten en andere activiteiten en
berichten over de parochie. Zo kunt u lezen over de nieuwe manieren van vieren
waarmee we vanaf september zullen experimenteren. We wensen u veel leesplezier
en hopen u snel weer bij de vieringen te mogen begroeten.

Ruimte voor God, ruimte voor mensen.

Tijdens mijn studieverlof heb ik onder andere het boek De namiddag van het
christendom van de Tsjechische priester Tomas Halik gelezen. De titel klinkt
misschien wat pessimistisch, alsof het christendom volgens de schrijver een
aflopende zaak is. Dat is echter niet de toon van het boek. Wel ziet Halik dat het
christendom verandert en hij bepleit dan ook dat christenen en de kerken bereid
moeten zijn te veranderen.

We kennen allemaal de heimwee naar de tijd dat de kerken vol zaten, dat iedereen
zich betrokken voelde bij wat daar gebeurde en dat er jaarlijks twintig of veertig
aannemelingen en vormelingen waren. ledereen ging iedere zondag naar de kerk
omdat zijn ouders en grootouders dat ook hadden gedaan. Wie nu op zondag om
zich heen kijkt, ziet dat die tijd voorbij is. Er zijn veel lege stoelen, de gemiddelde
leeftijd ligt hoog en ook zeer trouwe kerkgangers slaan regelmatig een zondag
over. Het is dan zeer verleidelijk om terug te verlangen naar een goeie, ouwe tijd
waarin alles beter was. Onze grootouders vonden hun eigen tijd meestal ook maar
niks en verlangden ook terug naar vroeger, toen alles blijkbaar nog beter was. Maar
wie zo wil blijven hangen in het verleden, kan alleen maar teleurgesteld en
gefrustreerd raken, want oude tijden keren nu eenmaal nooit weer.

Halik is optimistisch over de toekomst en wijst ons erop onze ogen te openen voor
de tijd van nu. Wat ziet hij gebeuren? Veel mensen willen zich niet zo snel verbinden
aan een kerk, maar zijn wel op zoek naar zingeving. Spiritualiteit bloeit in allerlei
verschillende vormen, sommige vormen zijn misschien wat oppervlakkig en vooral
gericht op een comfortabel gevoel, maar ze drukken wel een verlangen uit naar dat
wat niet benoemd kan worden.
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Misschien moeten kerken zich niet teveel blind staren op de zondagse
eucharistieviering ( al blijft die het hart van ons geloof en het kerkelijk leven), maar
ook meer de ogen en deuren openen voor wat er nog meer leeft in de wereld. Veel
mensen pelgrimeren door het leven en zoeken in de kerk een pleisterplaats om even
op adem te komen, een moment te vinden voor stilte of juist ontmoeting. Deze
mensen lopen even binnen in de kerk, verblijven er even ( misschien tien minuten,
misschien twee zondagen, misschien een vast uurtje op een doordeweekse ochtend)
en gaan weer verder. Het is dan ook goed als we ons verheugen dat ze even met
ons zijn meegelopen en niet teleurgesteld zijn dat ze weer zijn ‘afgehaakt’.
Misschien hebben we hun wel een heel groot geschenk gegeven door hun even
onderdak te geven, waardoor zij hun weg met een ander hart konden vervolgen.

We zullen als kerken de tekenen van de tijd moeten leren verstaan om zelf niet
teleurgesteld te raken en anderen te kunnen helpen op hun weg. Vasthouden aan al
het oude helpt daarbij niet. lk geef graag een mooi voorbeeld. Een abdij in
Nederland zag een aantal jaren geleden met lede ogen hoe haar gemeenschap
kleiner en kleiner was geworden. De overgebleven zeven broeders besloten vier
broeders uit een grote, buitenlandse abdij over te laten komen om de gemeenschap
te versterken. Na een jaar moesten de broeders tot hun spijt vaststellen dat de
nieuwe situatie niet bracht wat men ervan had gehoopt: de nieuwe broeders
konden maar moeilijk wennen en taal- en cultuurverschillen hielpen niet mee. De
broeders gingen terug naar huis en de gemeenschap besloot haar toekomst in de
handen van God te leggen. Ze ging niet krampachtig op zoek naar nieuwe leden,
maar legde zich erop toe te doen waar ze het beste in was: bidden, samenleven en
de stilte cultiveren. Binnen een paar jaar melden zich zomaar vijf nieuwe mannen
die zich geroepen voelden tot het monastieke leven. De gemeenschap kon weer
groeien en bloeien toen ze bereid was iets los te laten.

De profeet Jesaja schrijft:
Zie ik ga iets nieuws maken, het is al aan het kiemen, weet u dat niet? Ik ga een
weg leggen in de woestijn, rivieren in het dorre land. (Jesaja 43, 19).

Ik denk dat het onze roeping is als kerk: om open te staan voor de tekenen van de
tijd en bereid te zijn mensen te bieden wat zij zoeken en niet wat wij willen dat ze
vinden. Sommigen zullen de zondagse viering zoeken, anderen een kop koffie en
een stoel. In het huis van onze Heer zijn vele woningen, dus mogen we als kerk
daarvan een beeld zijn.

Johannes van Riessen.
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Oud katholieke vrouwen te gast.

Op zaterdag 14 juni waren de Oud Katholieke Vrouwen In Beweging ( OKVIB) in
onze kerk te gast voor hunjaarlijkse bijeenkomst. 's Ochtends gaf Anne Claire
Mulder een workshop over afstand en nabijheid. Pastoor Johannes van Riessen
verzorgde een korte rondleiding door het gebouw. Na het middaggebed werd een
copieuze lunch geserveerd met zelfgemaakte tomatensoep en verse broodjes. Na
een rondleiding door het dorp door Wim Andrea ging ieder weer haars weegs. Het
was mooi om oud katholieken uit alle hoeken van het land te mogen ontvangen in
ons kerkje.
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Gluren bij de buren.

Op zondag 29 juni was onze kerk weer even een concertzaal. Voor de derde keer
deed onze parochie mee aan Gluren bij de Buren, een zomers festival voor
amateurkunst. Op meer dan vijftig plekken in Zaanstad traden acts op in tuinen,
huiskamers en bij ons in het kerkgebouw. In de middag traden de dames van het
barbershopkwartet MYQ drie maal op met hun prachtige, harmonieuze zang. We
hebben veel mensen mogen begroeten uit de buurt die op de fiets waren gestapt
om een rondje te doen langs verschillende plekken waar in het kader Gluren bij de
Buren een optreden te zien was.

Zomerrooster.

In de maanden Juli en augustus volgen we in onze parochie altijd een zomerrooster,
waarbij we om de week een kerkdienst houden. Hiermee ontlasten we we onze
vrijwilligers en het dienstenrooster in de vakantieweken. We zullen de hele zomer op
de eerste en derde zondag de eucharistie vieren. Op de andere zondagen is ons
kerkgebouw gesloten. Let dus goed op de data in de agenda van deze nieuwsbrief
om niet voor een dichte deur te staan.
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Elke zondag een viering.

Vanaf september, wanneer het zomerrooster voorbij is, zal er weer op elke zondag
een viering zijn in ons kerkgebouw. Er verandert echter wel iets. Zoals u eerder hebt
kunnen lezen, zullen we voortaan op de eerste en derde zondag van de maand een
eucharistieviering houden. Op de zondagen er tussenin zullen we een kort
ochtendgebed houden. Bij dit ochtendgebed gaat geen pastoor voor, maar zullen
we samen zingen, lezen uit de Bijbel en bidden. Pastoor Johannes van Riessen
bereidt dit ochtendgebed voor. Na afloop ontmoeten we elkaar bij koffie en thee.

Deze nieuwe manier om de zondagse viering vorm te geven betekent een grote
verandering. Voor een aantal kerkgangers zal dit een teleurstelling zijn, omdat ze
het jammer vinden dat we niet meer wekelijks de eucharistie vieren. Aan de andere
kant kunnen nieuwe manieren van vieren ook een verrijking vormen van ons kerkelijk
leven. Het ochtendgebed zou bijvoorbeeld een zeer aantrekkelijke vorm kunnen zijn
voor ouders met jonge kinderen, voor wie de eucharistieviering een hele uitdaging
kan zijn. De dienst kan ook makkelijker gecombineerd worden met andere
activiteiten, zoals een koffieconcert of een gezamenlijke maaltijd in de prachtige
kerktuin.

We zullen vanaf zondag 28 september gaan experimenteren met het korte
ochtendgebed. Blijft u vooral niet thuis, maar kom meedoen en ervaren wat er
gebeurt. Op de gemeentevergadering van zondag 2 november zullen we het
ochtendgebed evalueren. We horen dan graag hoe de vieringen ervaren worden en
of er ruimte is voor verbetering.

Open monumentendag.

Op zaterdag 13 september zal onze kerk weer de gehele dag te bezichtigen zijn
voor iedereen. Van 10.00u tot 17.00u tonen we onze antieke gewaden en het
prachtige zilverwerk en staat de koffie klaar. Ook is er weer een kleine boekenmarkt
waar u voor zachte prijsjes mooie boeken kunt vinden. U komt toch ook kijken?
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Gemeentevergadering.

Op zondag 2 november houden we na de eucharistieviering van Allerheiligen en
Allerzielen onze najaars-gemeentevergadering. Op deze vergadering zullen we
onze ervaringen met de vieringen en ideeen hierover uitwisselen. Ook zullen we de
synode van de Oud- Katholieke Kerk van 15 november bespreken. Deze vergadering
gaat dus zowel over onze eigen parochie als over de landelijke kerk, dus hopen dat
veel mensen komen om mee te denken over de toekomst van de kerk.

Afscheid en vacature kerkmeester.

Deze zomer verliep de termijn van onze secretaris Mieke de Winter. Mieke is maar
liefst twaalf jaar lang lid geweest van ons kerkbestuur, wat een prestatie van
formaat is. Mieke is bereid gevonden nog een half jaar het kerkbestuur met raad en
daad bij te staan. Het kerkbestuur is haar zeer dankbaar voor haar trouwe en
tomeloze inzet. We zijn ook zeer verheugd dat Mieke andere vrijwilligerstaken voor
onze parochie wil blijven verrichten. We zullen ook in de kerk natuurlijk aandacht
besteden aan haar afscheid als kerkmeester, de datum daarvoor volgt nog.

Met het vertrek van Mieke komt er een vacature voor een kerkmeester. We zoeken
bij voorkeur iemand die het secretariaat op zich kan nemen, maar iemand die eerst
mee wil draaien om daarna te zien welke taak haar of hem past is ook zeer welkom.
Voor vragen kunt u contact opnemen met een lied van het kerkbestuur.

Vakantie pastoor Johannes van Riessen.

Pastoor Johannes van Riessen is met vakantie van maandag 28 juli tot en met
zondag 10 augustus. In pastorale noodgevallen kunt u contact opnemen met het
kerkbestuur.
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Contact.

Heeft u behoefte aan een gesprek met de pastoor of kent iemand die weleens
bezoek zou mogen ontvangen? U kunt contact opnemen met pastoor Johannes van
Riessen via pastoorekrommenie.okkn.nl of 0614994563. Ook voor vragen aan het
kerkbestuur kunt u bij hem terecht.

Tot slot.

* Hebt u suggesties of berichten voor de nieuwsbrief? We ontvangen ze graag!

. Hoort u dat iemand de nieuwsbrief niet ontvangt, maar dit wel wil? Geef dan het
emailadres door.

. Stelt u prijs op een papieren exemplaar van de nieuwsbrief laat het ons dan
weten.

. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u dit kenbaar maken door te
reageren op dit berichft.

Colofon.

De Oudkatholieke parochie van de heilige Nicolaas en Maria Magdalena.
Pastoor: Johannes van Riessen Noorderhoofdstraat 131, 1561 AT Krommenie
0614994563 pastoorekrommenie.okkn.nl

Secretaris: Mieke de Winter. 0624798424 secretarisekrommenie.okkn.nl
Penningmeester: Nina Ouwens. 0615275720 penningmeester.okkn.nl

Lid: Saskia van Velzen : 0623103471 s.c.vanvelzenegmail.com

Kopij_Het Klopje of vragen/opmerkingen website: s.c.vanvelzenegmail.com

Bankgegevens: IBAN NL 25 ABNA 0485742160 tnv. Kerkbestuur der Oud- katholieke
gemeente Krommenie



Diensten in augustus, september en oktober

Zondag 3 augustus 10.00 u.

13e zondag van Pinsteren (_groen)
Voorganger, K. Ouwens

Orgel, N.Ouwens

Koster, G.Leijen

Zondag 17 augustus 10.00u_ ( wit )
Ontslapen van heilige Maagd Maria

Voorganger, J. van Riessen
Orgel, F. Smit-Maan.
Koster, S. van Velzen

Zondag 7 september 10.00u
18e zondag_van Pinksteren.
(groen)

Voorganger, J. van Riessen.
Orgel, F. Smit-Maan

Koster, M. de Winter

Dinsdag 9 september 19.00u
Vespers
Voorganger, J. van Riessen

Zondag 14 september 10.00u
Oecumenische viering
Parkdienst in Agathepark.
Voorgangers verschillende kerken

Zondag 21 september H. Matteus,
apostel en evangelist (rood)
Voorganger, J. van Riessen

Orgel, N. Ouwens.

Koster, G.Leijen

Zondag 28 september 10.00u.
2le zondag_na Pinksteren (groen)
Kort ochtendgebed

Koster S. van Velzen

Zondag 5 oktober 10.00u

22e zondag na Pinksteren (groen)
Voorganger, J. van Riessen

Orgel, N. Ouwens

Koster, M. de Winter

Dinsdag 7 oktober 19.00u
Vespers
Voorganger J. van Riessen

Zondag 12 oktober 10.00u

23e zondag na Pinksteren (groen)
Kort ochtendgebed

Koster, N. Ouwens

Zondag 19 oktober 10.00u

24e zondag_na Pinksteren (groen)
Voorganger J. van Riessen

Orgel, N. Ouwens

Koster, G. Leijen

Zondag 26 oktober 10.00u
25e zondag na Pinksteren
Kort ochtendgebed
Koster M. de Winter




Andere activiteiten

Zaterdag 2 augustus Kerkopenstelling
Van 1400u/17.00

Zaterdag 16 augustus Kerkopenstelling
Van 14.00u/17.00u

Zaterdag 6 september Kerkopenstelling
Van 14.00u/17.00u

Zaterdag 13 september Open
monumentendag 10.00u/17.00u (
Boekenmarkt)

Zaterdag 20 september kerkopenstelling
Van 14.00u/17.00u

Zaterdag 4 oktober kerkopenstelling
Van 14.00u/17.00u

Zaterdag 18 oktober kerkopenstelling
Van 14.00u/17.00u




