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Zusters en broeders, 

Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de oudkatholieke parochie van 
Krommenie. U vindt hierin de agenda voor de kerkdiensten en andere activiteiten en 
berichten uit de parochie. Zo wijzen we u onder meer op de Lichtjesavond en de 
gemeentevergadering. We wensen u veel leesplezier en hopen u snel weer bij de 
vieringen te mogen begroeten. 

 

Overweging in de Vredesweek 

Onderstaande overweging bij het evangelie volgens Lucas heb ik gehouden in de 
oecumenische vredesvespers in Egmond aan Zee. Ik deel deze graag ook met u. 

Daarna kregen de leerlingen ruzie over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus 
zei: ‘Koningen heersen over hun volk. En machthebbers willen dat iedereen hen dankt 
voor hun goedheid. Maar zo mag het bij jullie niet gaan. Want de belangrijkste moet zich 
gedragen alsof hij de minst belangrijke is. Als iemand een leider wil zijn, moet hij alle 
anderen dienen. Want wie is belangrijker: de man die aan tafel zit of de man die hem 
eten brengt? De man die aan tafel zit natuurlijk. Maar ik ben juist bij jullie gekomen als 
een dienaar.’ Lucas 22, 24-27) 



 
Zusters en broeders, 
 
Ruziën over de vraag wie de belangrijkste is, lijkt me een heel heldere omschrijving van 
oorlog. In elk geval van een mogelijk begin van oorlog. Veel conflicten in de wereld lijken 
terug te voeren op dit eenvoudige beginsel. Leiders van landen en volken maken zich 
groot en breed en blazen zich op, om maar groter en breder te zijn dan de vijand. Wie dat 
niet doet, verliest de strijd. Nietsdoen is geen optie. Zo gaat het op het slagveld, zo gaat 
het ook in de zandbak en op het schoolplein, en zo gaat het blijkbaar ook bij de vrienden 
van Jezus. 

En Jezus reageert op de situatie. Jezus grijpt het geruzie aan om zijn vrienden en 
daarmee ook ons een lesje in inspirerend leiderschap te geven. Jezus vertelt hoe iemand 
goed leiding kan geven aan een organisatie, een groep of een land. Dat is niet zo 
bijzonder: de moderne sociale media bieden ons allerlei cursussen aan om op 
inspirerende wijze leiding te geven aan een bedrijf of een afdeling. Maar Jezus doet veel 
meer dan de zoveelste internetgoeroe. Jezus draait de zaken volledig om. Hij maakt van 
zijn les niet zozeer een handleiding voor goed leiderschap, maar voor goed dienaar 
schap. Wat Jezus daarmee biedt is veel meer: het is een weg naar vrede. 

Hoe zijn we het gewend? We kennen de conflicten tussen de leiders van de wereld maar 
al te goed. De leiders die zich groot maken, doen dat om te winnen: om de andere leider 
kleiner te maken, van zijn voetstuk te stoten, en daarmee het leiderschap van de andere 
partij te ontregelen en te saboteren. Dat is leiden door een ander het leiderschap af te 
nemen. Daarmee win je wel de oorlog, maar de vijandschap blijft bestaan. Een 
wapenstilstand en een hoop verbeten wrok is dan het hoogst haalbare, maar dat is geen 
vrede. 

Het is niet de weg die Jezus uitlegt. Dat is geen weg van de oorlog winnen, maar van de 
vrede winnen. En vrede is er voor beiden. Bij de vrede is er geen verliezer. Bij de vrede zijn 
er alleen maar winnaars.  

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het is een levenshouding waarin mensen 
doelbewust met elkaar willen leven. Doelbewust: samenleven is het doel. Nietsdoen is 
geen optie. En dat doel wordt niet bereikt door harde afspraken, waar iedereen zich dient 
te houden om te voorkomen dat het wankel evenwicht gebroken wordt. Vredestichten is 
de bereidheid je in de ander te verplaatsen; de ander te zien, zoals jijzelf gezien wilt 
worden; het is het oprechte verlangen met de ander samen te leven.  

Een leider moet alle anderen dienen, zegt Jezus. Dat is een omdraaiing van de rollen. Het 
gaat in tegen de sociale conventies. Wie zich dienend opstelt, stelt zich op ten dienste 
van de ander. Je zet de ander op de eerste plek, de beste plek, je maakt de ander 
belangrijker dan jouzelf, omdat je de ander het beste gunt.  

 



Jezus doet het ons voor, leeft het ons voor. De grootste mens zoekt ons op, ook al zijn wij 
maar kleine mensen, en wil ons dienen: met zijn liefde, zijn leven, heel zijn wezen. Hij 
geeft het voorbeeld van een houding die voorbij de begrenzingen van het menselijke 
kijkt; die niet blijft hangen bij de verschillen tussen mensen en die vervolgens als 
barrières ziet, waarna de hakken in het zand gaan. Het is een houding van de ander zien 
in al zijn andersheid én juist daarom diegene het beste te wensen: de vrede. De ander is 
anders dan wij, zoals wij ook anders zijn en daarin zijn we allemaal hetzelfde.  

Amen. 

Pastoor Johannes van Riessen. 
 

 
Uit kostbare tijd, woorden uit de bijbel. 
 
Laat de Heer uw vreugde blijven; 
Ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 
Laat iedereen u kennen als vriendelijke 
Mensen. 
 
De Heer is nabij. 
Wees over niets bezorgd, 
Maar vraag God wat u nodig hebt 
En dank Hem in al uw gebeden. 
Dan zal de vrede van God 
Die alle verstand te boven gaat, 
Uw hart en gedachten in Christus Jezus 
Bewaren. 
 
Filipenzen 4:4-7 
 
 
 
 



Agenda oktober/ november 2025. 

 

Zondag 5 oktober 10.00 uur: Euch. 
22e zondag na Pinksteren (groen) 
Voorganger: pastoor J. van Riessen                                                                              
Organist; Nina Ouwens.                        
Koster; Mieke de Winter                      

Zaterdag 4 oktober kerkopenstelling 
van 14.00 tot 17.00 uur 
 

Zondag 12 oktober 10.00 uur: 
kort ochtendgebed 
23e zondag na Pinksteren (groen)                                                                                                    
Koster; Nina Ouwens. 

Dinsdag 14 oktober 19.00 uur vespers 
Voorganger: pastoor J. van Riessen 
 

Zondag 19 oktober 10.00 uur: Euch. 
24e zondag na Pinksteren (groen) 
Voorganger: pastoor J. van Riessen                                                                             
Organist; Nina Ouwens.                        
Koster; Gerrit Leijen.  

Zaterdag 18 oktober kerkopenstelling 
van 14.00 tot 17.00 uur 
 

Zondag 26 oktober 10.00 uur:                  
kort ochtendgebed 
25e zondag na Pinksteren (groen)    
Koster; Mieke de Winter 

Vrijdag 31 oktober 17.00 uur: 
Lichtjesavond 
Algemene Begraafplaats van Krommenie 
 

Zondag 2 november 10.00 uur: Euch. 
Allerheiligen met gedachtenis van 
Allerzielen (wit) 
Voorganger: pastoor J. van Riessen                                                                              
Organist; Nina Ouwens.        
Koster; Saskia van Velzen.  
Aansluitend gemeentevergadering. 

Zaterdag 8 november kerkopenstelling 
van 14.00 tot 17.00 uur 
 

Zondag 9 november 10.00 uur: kort 
ochtendgebed (wit) 
H. Willibrordus, apostel der Nederlanden                                                                         
Koster; Gerrit Leijen. 

Dinsdag 11 november 19.00 uur: vespers 
Voorganger: pastoor J. van Riessen 
 

Zondag 16 november 10.00 uur: Euch. 
28e zondag na Pinksteren (groen) 
Voorganger: pastoor K. Ouwens                                                                                      
Organist; Nina Ouwens.            
Koster; Mieke de Winter. 

Zaterdag 15 november 9.30 uur: Synode  
Locatie volgt nog! 
 

Zondag 23 november 10.00 uur: kort 
ochtendgebed 
Laatste zondag na Pinksteren (groen)                                                                                               
Koster; Nina Ouwens. 

Zaterdag 22 november 9.30 uur: 
Jaarvergadering Zaans Erfgoed 
 
Kerkopenstelling van 14.00 tot 17.00 uur     

Zondag 30 november 10.00 uur: kort 
ochtendgebed 
1e zondag van de advent (paars)                                                                                                        
Koster; Saskia van Velzen. 

 

 



Rooster december 2025 

Zondag 7 december 10.00 uur: 
eucharistieviering 
2e zondag van de advent (paars) 
Voorganger: pastoor J. van Riessen                                                                              
Organist; Fiete Smit.                   
Koster; Nina Ouwens. 

Zaterdag 6 december kerkopenstelling 
van 14.00 tot 17.00 uur 
 

Zondag 14 december 10.00 uur: kort 
ochtendgebed 
3e zondag van de advent (paars)       
Koster: Mieke de Winter. 

Dinsdag 9 december 19.00 uur: vespers 
Voorganger: pastoor J. van Riessen 

Zondag 21 december 10.00 uur: Euch. 
4e zondag van de advent (paars) 
Voorganger: pastoor J. van Riessen                                                                                  
Koster; Saskia van Velzen 

Zaterdag 20 december kerkopenstelling 
van 14.00 tot 17.00 uur 

woensdag 24 december 20.00 uur: Euch. 
Kerstnacht (wit) 
Voorganger: pastoor J. van Riessen    
Koster; Gerrit Leijen en Mieke de Winter 

 

vrijdag 26 december 10.00 uur: Euch. 
Geboorte van onze Heer Jezus Christus 
(wit) 
Voorganger: pastoor J. van Riessen                                                                                  
Koster; Mieke de winter. 
 

 

Zondag 28 december 10.00 uur: kort 
ochtendgebed 
HH. Onschuldige kinderen van 
Bethlehem (paars)                                                                   
Koster; Gerrit Leijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lezing Geloof in vrede van Mgr. Joris Vercammen 

Op dinsdag 23 september mochten we Mgr. Joris Vercammen, voormalig aartsbisschop 
van Utrecht, in onze kerk ontvangen. Vercammen kwam op uitnodiging van de Raad van 
Kerken van Krommenie en Assendelft spreken over zijn boek Geloof in vrede, waarin hij 
ingaat op de vraag hoe we als gelovige mensen het licht van de vrede brandend kunnen 
houden in tijden van oorlog. 

In zijn lezing betoogde Vercammen dat vrede het doel van de staat en de kerk is en moet 
blijven, ook al levert dat ongemakkelijke vragen op: wat doe je immers wanneer je eigen 
veiligheid of die van een ander in het geding is? Is nietsdoen wel een optie? Vercammen 
haalde onder andere het voorbeeld aan van Dietrich Bonhoeffer, die een keus maakte 
tussen het goede en het juiste doen. Bonhoeffer geloofde heilig in het pacifisme, maar 
besloot toch mee te werken aan een aanslag op Hitler. Het afschuwelijke regime maakte 
het hem noodzakelijk om gewapend verzet te plegen, al geloofde hij niet dat dat goed 
was.  

Na de lezing was er ruimte voor vragen, waarmee nog een boeiend gesprek op gang 
kwam over de moeilijke keuzes waarvoor mensen kunnen komen te staan.  

Van het boek Geloof in vrede zijn in onze kerk nog enkele exemplaren verkrijgbaar. U kunt 
de pastoor mailen voor een exemplaar. De prijs bedraagt €25. 

 

   

 

 



Nieuws 

Inspiratiedag voor Kerkmeesters 

Op zaterdag 6 september 2025 vond in congres- en zalencentrum In de Driehoek te 
Utrecht een inspiratie dag plaats voor kerkmeesters van de Oud-Katholieke Kerk. Dit 
centrum beschikt over diverse vergaderzalen en een kapel, waar de dag zowel geopend 
als afgesloten werd. 

Ontvangst en Opening 

Bij aankomst was er gelegenheid om onder het genot van koffie of thee bij te praten met 
vrienden en bekenden uit de Oudkatholieke gemeenschap, waaronder bisschop Dick 
Schoon. Na de ontvangst werden de deelnemers uitgenodigd voor een dienst in de 
Gertrudiskapel. Tijdens deze viering werd samen gezongen: “Bij U ontspringt de bron van 
alle leven” en “In Uw licht zien wij licht.” Hiermee werd de dag op een mooie manier 
begonnen, met de nadruk op de verbondenheid in Gods liefde. 

Workshops in de ochtend 

De inspiratie dag bood diverse workshops waar deelnemers zich vooraf voor konden 
inschrijven. In de ochtend volgde ik de workshop ‘Kerk in de buurt’, geleid door pastoor 
Michael van den Bergh. Centraal stond de vraag wat het betekent om als kerk in de buurt 
te zijn. Hierbij draait het om present zijn en dienen, wat op verschillende manieren tot 
uiting komt. In Krommenie springen er drie initiatieven uit: 

• Elke zondag is de kerk open voor een eucharistieviering of een korte 
gebedsdienst. 

• Twee keer per maand is de kerk op zaterdagmiddag laagdrempelig geopend voor 
iedereen, gelovig of niet. 

• De pastoor woont in de pastorie en biedt een luisterend oor, en indien nodig zelfs 
onderdak aan mensen in hoge nood. 

Lunchpauze 

Tijdens de lunch werd genoten van diverse kleine, rijk belegde broodjes. Het formaat 
maakte het mogelijk om verschillende soorten beleg te proeven, wat de lunch extra 
aantrekkelijk maakte. 

Workshops in de middag 

Na de lunch volgde een tweede ronde workshops. Hier maakte ik kennis met 
jongerenpastor Thelma Schoon, die het thema ‘Jongeren in beeld’ behandelde. Zij ging in 
op de kenmerken van Generatie Z (geboren tussen 1998 en 2012): een generatie die 
zoekt naar authenticiteit, open is over haar geloofszoektocht, traditioneel ingesteld en 
individueel spiritueel. In onze parochie zijn er enkele mensen uit deze generatie, die 
momenteel om uiteenlopende redenen minder in de kerk komen. Sommigen zijn druk 
met het opbouwen van hun eigen leven, anderen zoeken nog hun weg in de uitdagingen 
van deze tijd, en weer anderen hebben inmiddels een gezin gesticht. 



Toekomstplannen voor de parochie 

We hopen deze jongeren weer bij de kerk te betrekken. In de parochie Krommenie zijn er 
mogelijkheden ontstaan nu er nog slechts twee keer per maand een eucharistieviering 
is. Het kerkbestuur heeft besloten om toch elke zondag de kerk open te houden en de 
overige zondagen anders in te vullen. Op zondag 28 september starten we met een kort 
ochtendgebed, gevolgd door koffie en koek. Als dit bevalt, willen we afwisselend een 
ochtendgebed en activiteiten voor kinderen en jongeren organiseren. Dit is een 
uitdaging, gezien de uiteenlopende leeftijden van de kinderen, maar samen met hun 
ouders hopen we iets moois op te zetten. 

Reflectie en inspiratie 

Deze dag heeft mij inspiratie en moed gegeven om samen met onze parochianen uit 
Krommenie en omstreken deze uitdaging aan te gaan en nieuwe vormen van kerk-zijn te 
ontdekken. 

Saskia van Velzen-Leijen 

 

Elke zondag een viering 

Zoals u eerder hebt kunnen lezen, zullen we voortaan op de eerste en derde zondag van 
de maand een eucharistieviering houden. Op de zondagen ertussenin zullen we een kort 
ochtendgebed houden. Bij dit ochtendgebed gaat geen pastoor voor, maar zullen we 
samen zingen, lezen uit de Bijbel en bidden. Pastoor Johannes van Riessen bereidt dit 
ochtendgebed wel steeds voor. Na afloop ontmoeten we elkaar bij koffie en thee. 

Op de gemeentevergadering van zondag 2 november zullen we het ochtendgebed 
evalueren. We horen dan graag van iedereen hoe de vieringen ervaren worden en of er 
ruimte is voor verbetering.  

 

Collecten oktober 2025: Al Ahli Arab ziekenhuis, Gaza!  

Missie Sint Paulus vraagt met de volgende aanbeveling graag uw steun voor het Al Ahli 
Arab ziekenhuis in Gazastad.  

Te midden van wanhoop, hulpverlening tegen de klippen op, en moedige stemmen die 
blijven oproepen tot verzet en protest blijven artsen en verpleegkundigen van het Al Ahli 
Arab ziekenhuis in Gazastad hun werk doen. Zelfs wanneer het ziekenhuis gericht 
aangevallen wordt en ondanks tekorten aan alles gaat de hulp door. De Oud-Katholieke 
Kerk van Nederland ondersteunt dit ziekenhuis financieel. Ze doet dit via de 
bisschoppelijke commissie Missie Sint Paulus. Op haar beurt werkt Missie Sint Paulus 



samen met een Anglicaanse steunstichting van het ziekenhuis dat zelf ook bestuurd 
wordt door het Anglicaanse bisdom van Jeruzalem.  

Deze maand zijn de collectes bestemd voor dit ziekenhuis. Iedere euro helpt en is 
tegelijkertijd meer dan een euro en zeker meer dan een druppel op een gloeiende plaat. 
Iedere gift is een teken van verbondenheid. Iedere donatie een protest tegen 
onmenselijkheid. En iedere collecte in de Eucharistie een gebed om Gods 
barmhartigheid voor het onrechtvaardige lijden van zoveel mensen.  

U kunt uw gift in de eindcollecte doen na de zondagse eucharistievieringen of u kunt 
deze naar de bankrekening van de parochie overmaken. U kunt ook gebruikmaken van 
de QR-code achter in de kerk. Dank alvast voor uw gift! 

 

Lichtjesavond Krommenie 2025: Ik laat een lichtje branden voor jou 

Soms maak je te weinig tijd om stil te staan bij het verlies van een dierbare. Soms is de 
begraafplek ver weg of is er na de crematie geen plek om naar toe te gaan. 

Op vrijdag 31 oktober 2025 organiseert de Raad van Kerken Krommenie-Assendelft voor 
de zesde keer de Lichtjesavond in Krommenie.  Zo is er een plek om samen te komen , 
om stil te staan bij het verlies van een dierbare. Op deze avond herdenken we de mensen 
die we missen en noemen we hun namen. 

Vertrouwd 

Zoals vertrouwd starten we samen op het schoolplein van de Hoeksteen aan de 
Serooskerkestraat. Naast muziek van Thomas Heikoop bieden teksten en gedichten 
troost. We noemen de namen van de mensen die we missen, pas gestorven of al lang 
geleden maar nog niet uit onze gedachten. 

In een stille tocht lopen we dan samen naar de sfeervol aangeklede begraafplaats. Brett 
en Semmy spelen akoestische muziek op de begraafplaats. Bij de verschillende 
herdenkingshoekjes zijn er posters en is er plek voor het neerzetten van kaarsen.  

Kinderen 

In de bijeenkomst van 17.00 uur is er een op kinderen afgestemd programma. We 
vertellen een verhaal over een vlinder.  Kinderen lopen samen met iedereen in een stille 
lichtjestocht en geven herinneringsvlinders een plaats op de begraafplaats om zo een 
overleden familielid of huisdier te herdenken.  



Reserveren 

De Lichtjesavond op de begraafplaats is voor iedereen toegankelijk, ongeacht religie of 
afkomst. Het schoolplein en de begraafplaats zijn gratis en vrij toegankelijk.  

Voor een goed verloop van de avond vragen we iedereen om te reserveren. Per tijdvak 
zijn er 200 mensen welkom. We starten om 17.00 uur, 18.00 uur, 19.00 uur en de laatste 
groep start om 20.00 uur. Reserveren kan via de website 
www.rvkkrommenieassendelft.nl 

U kunt ons ook volgen op Facebook (LichtjesavondKrommenie). 

Vrijwilligers 

Deze avond wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers. Wilt u helpen 
deze lichtjesavond tot een succes te maken? Uw hulp is welkom tijdens het opbouwen 
in de middag of op de avond zelf bij de begeleiding van de stille tocht. Heeft u een uurtje 
of meer beschikbaar stuur dan een berichtje naar elvira@elvira4events.nl. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met Elvira Mollee-Drummen 06-48269444. 

Allerheiligen en Allerzielen 

Op zondag 2 november zullen we in de viering van Allerheiligen gedachtenis houden voor 
onze dierbare overledenen. Op de zondagen in oktober kunt u in het voorbedenboek de 
namen noteren van familieleden en vrienden die u samen met ons wilt gedenken. 

Gemeentevergadering 

Op zondag 2 november houden we na de eucharistieviering van Allerheiligen en 
Allerzielen onze najaarsgemeentevergadering. Op deze vergadering zullen we onze 
ervaringen met de vieringen en ideeën hierover uitwisselen. Ook zullen we de agenda 
van de Synode van de Oud-Katholieke Kerk van 15 november bespreken. Deze 
vergadering gaat dus zowel over onze eigen parochie als over de landelijke kerk, dus we 
hopen dat veel mensen komen om mee te denken over de toekomst van de kerk. 
Behalve koffie en thee zijn er broodjes om de inwendige mens te versterken. 

Afscheid en vacature kerkmeester 

Deze zomer verliep de termijn van onze secretaris Mieke de Winter. Mieke is maar liefst 
twaalf jaar lang lid geweest van ons kerkbestuur, wat een prestatie van formaat is. Mieke 
is bereid gevonden nog een half jaar het kerkbestuur met raad en daar bij te staan. Het 
kerkbestuur is haar zeer dankbaar voor haar trouwe en tomeloze inzet. We zijn ook zeer 
verheugd dat Mieke andere vrijwilligerstaken voor onze parochie wil blijven verrichten. 
We zullen ook in de kerk natuurlijk aandacht besteden aan haar afscheid als 
kerkmeester, de datum daarvoor volgt nog. 

http://www.rvkkrommenieassendelft.nl/
mailto:elvira@elvira4events.nl


Met het vertrek van Mieke uit het kerkbestuur komt er een vacature voor een 
kerkmeester. We zoeken bij voorkeur iemand die het secretariaat op zich kan nemen, 
maar iemand die eerst wil meedraaien om daarna te zien welke taak haar of hem past is 
ook zeer welkom. Voor vragen kunt u contact opnemen met een lid van het kerkbestuur. 

Vakantie pastoor Johannes van Riessen 

Pastoor Johannes van Riessen is met vakantie van maandag 17 tot en met zondag 23 
november. In pastorale noodgevallen kunt u contact opnemen met het kerkbestuur. 

Contact 

Hebt u behoefte aan een gesprek met de pastoor of kent u iemand die weleens bezoek 
zou mogen ontvangen? U kunt contact opnemen met pastoor Johannes van Riessen via 
pastoor@krommenie.okkn.nl of 0614994563. Ook voor vragen aan het kerkbestuur kunt 
u bij de pastoor terecht. 

 

Tot slot 

• Hebt u suggesties of berichten voor de nieuwsbrief? We ontvangen ze graag! 
• Hoort u dat iemand de nieuwsbrief niet ontvangt, maar dit wel wil? Geef dan het 

e-mailadres door. 
• Stelt u prijs op een papieren exemplaar van de nieuwsbrief? Laat het ons weten. 
• Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken 

met een antwoord op dit bericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pastoor@krommenie.okkn.nl


Colofon 

Oudkatholieke parochie van de heilige Nicolaüs en Maria Magdalena  

De geloofsgemeenschap van oudkatholieken en belangstellenden in de Zaanstreek en 
Waterland. 

Noorderhoofdstraat 131  
1561 AT Krommenie 
 

Kerkbestuur 
 
pastoor  Johannes van Riessen 

Noorderhoofdstraat 131 
1561 AT Krommenie 
0614994563 
pastoor@krommenie.okkn.nl 

secretaris  vacature 
penningmeester Nina Ouwens-van der Veer 
   0615275720 
   penningmeester@krommenie.okkn.nl 
lid   Saskia van Velzen-Leijen 
   075-6280131 
   s.c.vanvelzen@gmail.com  

Kopij naar:  s.c.vanvelzen@gmail.com 
 
Bankgegevens IBAN NL25 ABNA 0485742160 t.n.v. Kerkbestuur der Oud-

Katholieke Gemeente Krommenie 

Websites http://krommenie.okkn.nl 
 www.oudkatholiek.nl   
 www.rvkkrommenieassendelft.nl 

mailto:pastoor@krommenie.okkn.nl
mailto:penningmeester@krommenie.okkn.nl
mailto:s.c.vanvelzen@gmail.com
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